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Beste gemeente,

Graag informeren wij u door middel van deze laatste Nieuwsflits Nieuwbouw Oosterheemkerk van dit jaar
over recente en komende ontwikkelingen met betrekking tot de Oosterheemkerk, in het bijzonder met het
oog op de verhuizing naar en ingebruikneming van de Oosterheemkerk. Daarnaast blikken wij door middel
van een jaaroverzicht terug op dit voor ons zo bijzondere (bouw)jaar.

Oplevering Oosterheemkerk

Op vrijdag 21 november jl. vond de bouwkundige oplevering plaats van de Oosterheemkerk in aanwezigheid
van de Stuurgroep Oosterheemkerk, het Bouwteam Oosterheemkerk en ds. en mevrouw Methorst.

Afbouw & Inrichting Oosterheemkerk

Vanaf het moment van de oplevering is gestart met de verdere afbouw en inrichting, zoals het aanbrengen
van de geluidsinstallatie, twee beamers aan het plafond van de kerkzaal, het plaatsen van de keuken in de
hal en het bouwen van een bar en kastenwand in het jeugdhonk.




Planning Verhuizing & Opening Oosterheemkerk

Wij informeerden u al eerder over de planning van de verhuizing naar en de opening van onze Oosterheem-
kerk. Omdat het Bouwteam de Stuurgroep Oosterheemkerk heeft laten weten dat vertraging is opgetreden
in de levering van de nieuwe kansel, de liturgische tafel en het nieuwe orgel, moest de planning deels wor-
den aangepast. Hieronder vindt u de nu actuele planning:

28 januari 2026 (19.00-21.30 uur)
@ Schoonmaken en inpakken inventaris Seminar 4 (er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers)

29 januari 2026 (19.00-21.30 uur)
@ Schoonmaken en inpakken inventaris Seminar 4 (er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers)

30 januari 2026 (10.00-16.00 uur)
@ Schoonmaken 1e verdieping Oosterheemkerk (wij kunnen nog een paar schoonmakers gebruiken)

31 januari 2026 (08.00-16.00 uur)
@ Schoonmaken begane grond Oosterheemkerk (wij kunnen nog een paar schoonmakers gebruiken)
@ Verhuizing kasten en deel inventaris (er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers)

1februari 2026
® 09.30 uur: Ochtenddienst
® 17.00 uur: Laatste dienst in het Ontmoetingshuis

2 februari 2026 (09.00-15.00 uur)

@ Verhuizing van de stoelen (er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers)

@ Plakken van nieuwe viltjes onder alle stoelen (er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers)
@ Verhuizing restant inventaris (er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers)

3 februari 2026 (19.00-21.30 uur)
@® Eindschoonmaak Seminar 4 + Oppasberging

7 februari 2026 (19.00-21.00 uur)
@ Zangavond / Proefbijeenkomst

8 februari 2026 (09.30-11.00 uur)
@®© Eerste dienst in de Oosterheemkerk

Giftenaftrek / Periodieke Gift in Geld

Ook in 2025 is het voor ondernemers mogelijk om een gift fiscaal af te trekken, mits deze aan een erkende
ANBI-instelling wordt gedaan. De Hervormde Gemeente Veenendaal voldoet aan deze voorwaarde. Dat be-
tekent dat een donatie voor de Oosterheemkerk kan worden opgevoerd als giftenaftrek bij de aangifte in-
komstenbelasting of vennootschapsbelasting. Zo draagt u ook als ondernemer bij aan het werk van de kerk,
maar profiteert u ook van een fiscaal voordeel.

Periodieke gift in geld
Heeft uvoor 2025 een periodieke gift in geld toegezegd? Zorgt u ervoor dat het toegezegd bedrag dan wordt
overgemaakt? Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vergaderruimten in de Oosterheemkerk
De Oosterheemkerk beschikt — naast de kerkzaal, de consistorie en de hal - over een aantal vergaderruim-
ten die de volgende namen hebben gekregen:




@ Op de begane grond, links van de keuken met uitgiftebalie, bevindt zich een multifunctionele ruimte.

Deze ruimte krijgt de naam Kruispunt. De naam verwijst naar het beeldbepalende kruis op de hoek bij

de ingang van de Oosterheemkerk. In deze ruimte worden straks ook (missionaire) wijkactiviteiten ge-

organiseerd. De naam van de zaal houdt daar ook verband mee.

De consistoriekamer op de begane grond heeft de naam Ichthus gekregen.

Op de eerste verdieping bevindt zich de ruimte voor onze jongeren. Omdat dit Jeugdhonk ook kan wor-

den verhuurd, is daarvoor de naam Hoeksteen bedacht, verwijzend naar het gebouw aan de Grote Pek-

ken dat in zekere zin verband houdt met de geschiedenis van onze wijkgemeente. Informeel blijven we
spreken over ‘het jeugdhonk’.

@ Achter het Jeugdhonk bevinden zich twee (vergader)ruimten die zowel apart als in combinatie kunnen
worden gebruikt. De voorste ruimte, direct achter het Jeugdhonk, krijgt de naam ‘Alpha’. De achterste
ruimte, aan de kant van de Rondweg-Oost krijgt (u raadt het al) de naam ‘Omega’. De naam van beide
zalen verwijzen naar de gemetselde letters in de oost- en westgevel van de Oosterheemkerk.

®©®

Waar vindt u meer informatie?

Wij informeren u op verschillende manieren, zoals de Kerk in Oost-App en de Alpha Express. Veel informatie
is te vinden op de speciale bouwwebsite www.oosterheemkerk.nl.

Houd de komende periode de Kerk in Oost-App goed in de gaten.
Hier wordt actuele informatie gedeeld over de verhuizing naar en ingebruikneming

van de Oosterheemkerk.

Colofon

Deze Nieuwsflits is gemaakt door de Projectgroep Communicatie. Vragen? Neem contact op met Bertil Re-
bel via Iwh.rebel@kpnmail.nl of 06-22565914.

Jaaroverzicht 2025

Het afgelopen jaar zal in de geschiedenis van Wijkgemeente 9 een bijzondere plaats innemen. Na jaren van
voorbereiding, plannen maken, overleg voeren en sparen, brak eindelijk het moment aan waarop zichtbaar
werd wat al zo lang in onze harten leefde: de bouw van onze Oosterheemkerk.

Wat begon met een laatste grondpaal groeide uit tot een markant kerkgebouw én tot een periode van extra
verbondenheid binnen de wijkgemeente.

Een feestelijke en betekenisvolle start

Op vrijdag 10 januari 2025, bijna een jaar geleden dus, werd het officiéle startsein voor de bouw gegeven. In
aanwezigheid van vele gemeenteleden, betrokkenen en genodigden boorden wethouder Engbert Stroobos-
scher en Jan Gerrit Vink (voorzitter van het College van Kerkrentmeesters) het gat voor één van de laatste



http://www.oosterheemkerk.nl/
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grondpalen. Een symbolisch moment dat nadrukkelijk werd geplaatst in het grotere verhaal van Hervormd
Veenendaal: 462 jaar na de bouw van de Oude Kerk op de Markt begon op deze dag opnieuw de bouw van
een kerk, ditmaal in de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost.

De toespraken onderstreepten dat besef. Er was dankbaarheid voor wat God had gegeven (ook voor ons een
jubeljaar), waardering voor allen die zich jarenlang hadden ingezet en vertrouwen voor de toekomst. Het
besef leefde sterk dat dit niet zomaar een gebouw zou worden, maar een huis van ontmoeting. Psalm 72
klonk daarbij als een gebed en een belijdenis: “Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.” Nog diezelfde mid-
dag waren alle grondpalen geboord en gevuld. Het fundament lag er; letterlijk én figuurlijk.

Samen bouwen: jong en oud

Enkele dagen later kreeg dat fundament een extra betekenis toen kinderen van ‘Clubsé’ “hun” gesponsorde
grondpalen versierden. Wat daarna onzichtbaar de grond in verdween, bleef zichtbaar in foto’s én in herin-
nering: ook de jongste gemeenteleden bouwden mee.

Gedurende het hele jaar bleef de betrokkenheid van de gemeente groot. Dankzij de webcam en de fotoga-
lerij konden velen de bouw letterlijk volgen. De kerk groeide, week na week, zichtbaar omhoog.
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Van fundament tot hoogste punt

In juni werd een volgende mijlpaal bereikt: het hoogste punt van de Oosterheemkerk. Het bovenste geelte
van het beeldbepalende kruiselement werd geplaatst, een zichtbaar teken van waar dit gebouw voor staat.
Intussen vorderden metselwerk, installaties en de inrichting van de kerkzaal, galerij en technische voorzie-
ningen gestaag.

Ook de symboliek die architect Richard Schlingmann in het ontwerp had verwerkt, kwam steeds duidelijker
naar voren: kruisen in het metselwerk, Alpha- en Omegatekens, verwijzingen naar de Drieenige God en de
volheid van Zijn werk. De kerk kreeg niet alleen vorm, maar ook betekenis.




Ruimte voor ontmoeting en toekomst

Parallel aan de bouw werden belangrijke keuzes gemaakt over de inrichting en het gebruik van het gebouw.
Er kwamen definitieve ontwerpen voor keuken en jeugdhonk, voor ontmoetingsruimten en vergaderzalen.
Namen als Kruispunt, Alpha en Omega verbinden deze ruimten inhoudelijk met het geheel van het gebouw
(een huis van God, een huis van gebed) en met de roeping van de gemeente (een huis voor de wijk).

De Oosterheemkerk wordt nadrukkelijk méér dan een plek voor de zondagse eredienst: een huis voor ont-
moeting, jeugdwerk, missionaire activiteiten en verbondenheid met de wijk.

Een ongekende saamhorigheid in fondswerving

Misschien wel één van de meest indrukwekkende aspecten van dit jaar was de fondswerving. Wat begon
met een uitdaging van 500.000 euro groeide uit tot een gezamenlijke inzet die uiteindelijk leidde tot een
bedrag van ruim 972.000 euro. Niet alleen werd het streefbedrag voor de bouw ruimschoots gehaald, ook
aanvullende wensen konden worden gerealiseerd.

Acties als de Oosterheem Fair, sponsorloop, dienstenveiling, oliebollen- en tompouceactie, puzzelavond en
vele andere initiatieven brachten niet alleen geld op, maar vooral ook ontmoeting, plezier en verbonden-
heid. Het ging niet alleen om geven, maar om samen dragen. Die saamhorigheid werd treffend verwoord:
bouwen aan de kerk betekende ook bouwen aan de gemeente.

Een steen ter herinnering

Op 310ktober 2025 werd een herdenkingssteen geplaatst door drie (oud-)predikanten van de wijkgemeente:
ds. J.K.M. Gerling (die in 2005 aan de wijkgemeente werd verbonden), ds. A.T. van Blijderveen (2016) en ds.
H.l. Methorst (die in 2025 als 3¢ wijkpredikant aan de gemeente werd verbonden).

Met de woorden uit 1 Korinthe 3:11 (“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat
is Jezus Christus”) werd onderstreept dat dit gebouw rust op een geestelijk fundament dat alle tijden over-
stijgt.




Oplevering en vooruitzien

Met de oplevering in november jl. brak een nieuwe fase aan: de afbouw, inrichting en voorbereiding op de
verhuizing. Ook werd al vooruitgekeken naar een reeks bijzondere momenten: de laatste dienst in het Ont-
moetingshuis, de verhuizing, de eerste dienst in de Oosterheemkerk, de officiéle opening en open dag.

Muziek tot eer van God

Er werden het afgelopen jaar ook muzikale keuzes gemaakt. Er werd besloten om te kiezen voor een nieuw
digitaal kerkorgel en een vleugel om de gemeentezang te ondersteunen. Alles met één doel: dat de lofzang
helder, warm en krachtig mag klinken, tot eer van God.

Dankbaar terugkijken

Terugkijkend op dit jaar overheerst één woord: dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat is het afgelopen jaar
is bereikt, voor de inzet van zovelen, voor de vrijgevigheid, voor de onderlinge verbondenheid; bovenal voor
Gods trouw, die door alles heen zichtbaar werd.

De Oosterheemkerk staat er niet alleen als gebouw van steen en beton, maar als tastbaar getuigenis van
geloof en hoop. Wij zien uit naar de ingebruikneming van de Oosterheemkerk.

Namens de Stuurgroep Oosterheemkerk,
Bertil Rebel




